In het begin van het jaar kwam Ukamao! uit, het derde album van Los Callejeros, de Belgische globetrotting artivists. Zoals op hun vorige albums brengen ze een eigenzinnige sound die geïnspireerd is door traditionele en minder traditionele muziek uit de verschillende windrichtingen.  Vanuit deze smeltkroes wordt er vrij geëxperimenteerd met afro-latingrooves, etnic-folkmusic, reggaeskanks, jazz & rock invloeden, balkanese zigeunertoestanden en een tikkeltje Europese tranen.
Urban slang poëzie over levensomvattende clichés & visies op wereldse thema’s staan klaar om uw verbeelding te doen ontwaken en u te vervoeren tot een hartverwarmend zuiders volksfeest.
Line-up: Frank Mercado Avalos: zang, quena, gaita en accordeon; Peter Morris: zang, gitaar; Jef Gravez : contrabas; Luis Valle Moya: gitaar, Jarana en quijada; Christophe Millet: conga’s en percussie; David Vertongen: drums en percussie; Sam Versweyveld: trompet en zang; Daan Morris: trombone, zang en keyboard
